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Met een laatste sterke slag komt
otter Lutra boven water. Hij
haalt diep adem en duikt dan
weer onder. Lutra heeft een
heerlijke dag! Hij heeft genoeg
visjes gegeten om de rest van de
dag te spelen in de rivier.
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Op de rivierbodem lopen enkele
kreeftjes en in de verte ziet
hij een dikke vis zwemmen.
'Die heeft vandaag geluk, want
mijn buikje zit vol', denkt
Lutra. En hup, weer naar
boven, ademhalen en weer
terug.



Dan komt er iets vreemds naar
Lutra toe. 'Wat is dat?', vraagt
hij zich af. 'Het is zwart en wit
maar zeker geen vis. Ook geen
rivierslang en zeker geen otter.
Door die spitse snavel lijkt het
wel een vogel.' Lutra verstopt
zich in het riviergras. Weet jij
wat het is?



Het vreemde wezen komt steeds 
dichterbij. Opeens is er een 
versnelling in het water en Lutra 
staat oog in oog met het rare dier! 
Hij zwemt snel naar boven. Als hij zich
omdraait kijken twee zwarte ogen hem aan.
'Wie en wat ben jij?', vraagt Lutra.



'Hoi, ik ben mevrouw Pips en ik ben een pinguin. 
En met wie heb ik het genoegen? Ik heb je toch
niet laten schrikken?' 'Oh, nee hoor!', antwoordt
Lutra stoer. 'Ik heet Lutra en ik ben een otter.
Wat doe je hier en waar kom je vandaan?' 
Pips begint verdrietig te kijken.

.



'Ik ben verstoten door mijn volk. Ze wilden
dat ik ging trouwen, eitjes ging leggen en
babypinguins op de wereld bracht. Maar ik
zag niemand die ik leuk vond. Toen wilden 
ze me koppelen aan een oude pinguin. 
Ze vonden hem goed bij mij passen.'

.

.



'Daar was ik het niet mee eens. Dat hij
ouder was vond ik niet erg, maar hij was 
      een knorrepot. Ik heb gezegd dat ik 
         niet met een knorrepot wil leven. 
         En toen werd ik verstoten. Dan 
         word je buitengesloten en mag je 
         niet meer terugkomen.'



'Oh wat erg! Mag je echt nooit
meer terugkomen?', vraagt Lutra.
'Nee, nooit meer. Ik ben gaan
zwemmen. Da-gen-lang. En nu ben
ik bij deze rivier uitgekomen. Ik
hoop dat ik hier verder kan leven
en weer geluk kan vinden.'



Lutra heeft bewondering voor
Pips. 'Pinguins zijn prachtig!
Eigenlijk is Pips wel leuk',
denkt Lutra.  

Hij kijkt naar haar en
voelt een kriebel in zijn
buik. Ze heeft net zoals
hij een glanzende gladde
vacht en vleugeltjes die
op zijn pootjes lijken. En
wat een grappige snavel! 

.



Ze bouwen een
bijzondere band op.
Urenlang praten ze
met elkaar. 

Over hoe het is om otter te zijn en
wat pinguins doen overdag. En ze
komen erachter dat ze allebei van
vis houden! Het wordt zelfs zo laat
dat de zon langzaam ondergaat. 

.



'Volgens mij wordt het
bedtijd', zegt Pips terwijl
ze naar de lucht wijst.
Dan kijkt ze naar Lutra.
Er valt een stilte.  
'Wil je misschien bij mij blijven
slapen?', vraagt Lutra voorzichtig.
'Als dat mag? Heel graag!',
antwoordt Pips met blozende wangen.  



'Natuurlijk', zegt Lutra blij, 'maar dan wel op
zijn otters.' 'Hoe gaat dat dan?', vraagt Pips. 

'Otters slapen in het water, hand in
hand. Zo raken we elkaar niet kwijt.'
'Dat is slim!' Ze springen in de rivier.
Pips steekt haar vleugeltje uit en Lutra
legt zijn pootje erin. 



'Weet je lieve Pips, het maakt niet
uit met wie je je leven wilt delen.
Als je maar van elkaar houdt.' 

En zo drijven een otter en een pinguin
hand in hand samen de nacht in.
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